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Dijital eğlence artık daha mobil 


Dünyamız global köy'e dönüştükçe kültürel etkilerden bağımsızlaşan eğlence alışkanlıklarımız, yaşantılarımıza dokunan dijital devrimle bambaşka bir boyuta taşındı. 
Hem donanım hem de altyapı anlamındaki teknolojik gelişmeler neticesinde dijital 


eğlence kültürü hayatımızın her yan eğlence de kendi içinde bir devinim biri, internetle hayatımıza giren bu k 


Zion Market Research tarafından 201 


na sızmış durumda, ancak durağan değil; dijital 

e sahip. Bunun en dikkat çekici göstergelerinden ültürün masa üstünden mobil cihazlara taşınması. 
7'de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, mobil 


eğlence pazarının ABD'deki değeri 2022'ye kadar 128 milyar doları geçecek. Dünya 


genelinde 2017'de, sadece mobil oy 


Güçlü bir sektörün doğuşuna şahitlik ediyoru 


benzer doğrultuda. Bilişim Teknoloji 


göre, ülkemizdeki mobil trafik son bi 


un pazar 


r yılda yüzde 70 civarında 


nın büyüklüğü 46 milyar doları buldu. 
z! Türkiye'de de mobile olan eğil eri ve İletişim Kurumu'nun en güncel verilerine 


m 


artış gösterdi. Bu trafikte 


eğlence içeriğinin önemli bir payı olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu genel tablodan 


yola çıkarak, 'Dijital Eğlence” ekimizd sektöre yansımalarını, araştırma ve d dijital eğlence rehberi, 2017'nin öne 


e, online içerik tüketiminin mobilleşmesinin 


osya konularıyla inceledik. 
çıkan başlıkları, Türkiye'nin 


Yeni başlayanlar için en yeni dijital müzik 


platformu Vodafone Freezone Stüdyo'dan son haberler ve dijital eğlencenin en popüler 


içeriklerine de sayfalarımızda yer ver 


dik. Keyifli okumalar... 
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Apple, Shazam'ı satın aldı 


ABD merkezli teknoloji devi Apple, 
müzik tanıma uygulaması Shazam'ı 400 
milyon dolar (yaklaşık 1.5 milyar TL) karşılığında satın aldı. Apple, ekibi ile birlikte Shazam'ı şirket bünyesine kattıklarını duyururken, App Store'da her zaman 

en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan Shazam'ın Apple Music ile kombine edileceği öğrenildi. Apple Music'in aralarında Türkiye de dahil olmak üzere aynı anda 100'den fazla pazara girmesi büyük planlarının olduğunun göstergesi. Ayda 100 milyondan fazla kullanıcısı olduğu söylenen Shazam'a ilk teklif Snapchat tarafından gönderilmişti. 
Sonrasında ise Spotify uygulamaya 

ilgi duymuş, ancak ücret konusunda 

bir anlaşma sağlanamamıştı. Uygulama, değerlemesinin çok altında bir fiyata satın alınsa da Shazam ekibi de durumdan oldukça memnun görünüyor. 
1 milyar dolardan fazla değerlemeye sahip uygulamanın 400 milyon dolar gibi bir ücrete Apple'a satılması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Ancak şirketin uzun vadede sürdürülebilir bir 

iş modelinin olmaması, değerinin çok altında satılmasını açıklıyor. 
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Disney art arda atak yaptı 


Eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney Company, kendi internet yayını servisini başlatacağını ve içeriklerini kiralamaya son vereceğini açıkladı. Büyük bir dönüşümün fitilini ateşleyen Walt Disney Company'nin, televizyondan internete yönelen dijital izleyicileri hedeflediği görülüyor. Şirket, 2019 itibarıyla ürettiği içerikleri kiralamaktansa, kendisi yayınlayarak daha fazla kar elde etmeyi amaçlıyor. Walt Disney, Ağustos 2017'deki bu kararından aylar sonra, bu sefer de 21st Century Fox'u 52,4 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurdu. Şirket, 21st Century Fox'un yaklaşık 13,7 milyar dolar tutarındaki borcunu da üstlendi. Birleşme için ödeyeceği toplam rakam 66,1 milyar doları bulan Disney, satın alma kapsamında; 21st Century Fox'un film stüdyolarının, Fox News, Fox Business, FSI ve FS2 gibi TV kanallarının, X-Men, Avatar, Simpsons ve National Geographic gibi önemli yapımlarının yayın haklarına sahip olacak. Ayrıca 21st Century Fox'un online televizyon ağları Hulu ve Sky'daki yüzde 39'luk hissesi Walt Disney'in kontrolüne geçecek. 


Ve Şampiyon Fenerbahce! 


League of Legends Şampiyonluk Ligi 
2017 Türkiye Büyük Finali'nde şampiyonluk kupası sahibini buldu. 12 binden fazla eSpor tutkununu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda buluşturan, bir milyondan fazla seyirciyi ekran başına kilitleyen 

büyük finalin sonunda kupanın sahibi 
1907 Fenerbahçe eSpor oldu. League of 
Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali'nde kazanan takım, 19 Ağustos'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen görkemli finalle belirlendi. 
Riot Games Türkiye tarafından geçen yıl beşinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük spor etkinliklerinden birine dönüşen 2017 Türkiye Büyük Finali'nin şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe eSpor, böylece kurulduğu ilk yılda şampiyon olma başarısını gösterdi. Takım şampiyonluğun ardından, Çin'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası ön eleme sürecinde Türkiye'yi temsil etti. Ön elemelerde rakipleri başarılı bir performans sergileyerek, üçlü gruptan çıkarak bir sonraki aşama 
olan 'Best of Five'a geçmeyi başaran 1907 
Fenerbahçe, güçlü rakipleri karşısında beklenen performansı göstererek yükselişine devam edemedi. 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


İnternet dizisi 
Emmy ödüllerini topladı 


On demand video platformu Hulu'nun distopik dizisi Handmaid's Tale, Emmy Ödülleri'nde sekiz dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. Törende en çok ödülü kazanan başarılı dizinin ödül aldığı kategoriler şöyle sıralanıyor: En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu (Elisabeth Moss), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (And Dowd), En İyi Yönetmen (Reed Morano), En İyi Senaryo (Bruce Miller), En İyi Görüntü, En İyi Misafir Kadın Oyuncu (Alexis Bledel) ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı. Romancı Margaret Atwood'un aynı isimli romanından uyarlanan ve ülkemizde bluT V'de gösterilen distopik dizide; çevre felaketleri ve düşen doğum oranları neticesinde kadınlara devlet mülkü gibi davranan tutucu bir rejim ve bu rejimde hayatta kalarak, kendisinden zorla alınan kızını bulmaya çalışan bir kadının hikayesi anlatılıyor. 


NETELİK 


Netflix, yeni içerikler için borca girdi 


İçerik tüketim hızı arttıkça, firmaların içerik üretimi alanındaki rekabeti de aynı oranda arttı. Geleneksel yayıncılar dışında Netflix, Amazon ve Hulu gibi yeni nesil yayıncılar da bu rekabetten payını aldı. Netflix, 2017 sonuna doğru bir açıklama yaparak, borç beklentisini yükseltti. 2018 yılında içerik üretimi ve yeni içerik satın alımı için ayıracağı 6 milyar dolarlık bütçeyi neredeyse 8 milyar dolara çıkarmayı planladığı öğrenildi. Açıklanan SEC raporlarına göre 1,6 milyar dolar daha borçlanmayı planladığı öğrenilen Netflix, bu bütçe ile yeni özel anlaşmalar imzalayarak herkesten önce Netflix abonelerinin ulaşabileceği içerikleri satın alacak. Netflix, bu ek bütçenin spesifik olarak nereye harcanacağını belirtmese de, elde edilecek olan bu gelirleri; içerik edinimi, üretimi ve geliştirme, işletme sermayesi, potansiyel satın almalar ve stratejik işlemler içerebilen genel kurumsal amaçlar için harcayacağını açıkladı. Bu gelişmeler sonrasında Netflix'in hisseleri kendi rekorunu kırarak ilk 


defa 202 doları geçti. 


YouTube, Sony ve Universal ile anlaştı 


Kendi online müzik dinleme platformunu kurmak isteyen YouTube, müzik dünyasının önemli şirketleri ile anlaşmaya devam ederek, Sony Music Entertainment ve Universal 


Music Group'la lisans anlaşmasına imza attı. Anlaşmanın maddeleri arasında telif hakları sahipleri için daha yüksek 


telif ücretleri ve daha sıkı denetim gibi önemli maddeler yer 


aldı. Video paylaşım platformu daha önce de, Warner Music Group'la benzer bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaların yapılmasının asıl nedeni, YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet'in kendi online müzik dinleme platformunu kurmak istemesi. Spotify ve Apple Music gibi platformlara rakip olmak isteyen Alphabet'in, Google Play Music ve YouTube Red'in bir karışımı olacağı tahmin edilen kendi online müzik dinleme platformunu 2018'de kullanıma sunması bekleniyor. YouTube'un Sony Music ve Universal Music Group'un ardından 
2018 yılında Vevo ile görüşeceği de iddia ediliyor. 


Xbox One X tanıtıldı 


Microsoft, “Project Scorpio” ismi ile gizlediği Xbox One X oyun konsolunu Haziran 2017'de tanıttı. Merakla beklenen 

yeni oyun konsolu, E3 2017 
Microsoft konferansında gün yüzüne çıktı. Yeni Xbox One 

X, bugüne kadar yapılmış en küçük ve en güçlü oyun konsolu olarak lanse edildi. Xbox One 

X donanım özellikleri itibarıyla 
Xbox One'a göre yüzde 30 
daha iyi işlemci performansı sergiliyor. Sekiz çekirdekli AMD işlemcisine sahip olan konsol 2,3 GHz hızında çalışıyor. Çok daha gelişmişmiş bir yapay zekâ ile birlikte, 4K 60 fps 

oyun deneyimi sunan, kompakt tasarımı içindeki güçlü donanımı korumak adına GTX 1080 gibi ekran kartlarında yer alan sıvı soğutma sistemine yer veren Xbox One X, işlemci gücünü 
128 GB GDDR5 ve 1 TB dahili 
hafızayla destekliyor. Xbox 

One S gibi 4K UHD Blu-Ray 

de destekleyen konsol, 7 
Kasım'da 499 dolara satışa çıktı. Xbox One sahiplerinin hesaplarını ve oyunlarını direkt olarak aktarabileceği Microsoft Xbox One X'in donanımı VR performansını çalıştırmak için geliştirilmiş olsa da, PlayStation VR gibi somut bir adım konferansta atılmadı. 
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SONY CHANNEL İLE 


Sony Channel, Türkiye'de yayın hayatına başladı 


Sony Channel, 2017'nin 

ilk yarısında Türkiye'de 

tüm platformlarda Türkçe dublajlı olarak yayınlarına başladı. Türkiye'deki tek şifresiz premium TV kanalı Sony Channel'da çoğu 

ilk gösterim olmak üzere 200'ün üzerinde ödüllü film ve 100'ün üzerinde ödüllü diziyle izleyicilere şifresiz kanal deneyimi sunuyor. 
Sony Channel'da yayınlanan ilk film Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio'nun rol aldığı The Great Gatsby filmi oldu. Ödüllü filmler ve klasik- ler yayınlayacak olan Sony Channel, Türk izleyicisine evlerinin konforunda en iyi dizileri, şovları ve filmleri izleme imkânı sunuyor. Planet Pembe'nin Sony Channel olarak yeniden lanse edilmesi, SPT Networks'ün global gücünden ve içeriklerinden yararlanarak Akademi Ödüllü Glenn Close'un rol aldığı Damages ve Emmy Ödüllü James Spader'ın 

rol aldığı The Blacklist gibi uluslararası dizilerin, Türk seyircisiyle tamamen şifresiz olarak buluşmasını sağlıyor. 
Sony Channel kanallarına; DSmart, Digiturk, Turkcell TV TeleDünya, Türksat ve TTNet'ten ulaşılabiliyor. 
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Riot Games, Lol sunucusunu Türkiye'ye getirdi 


Riot Games, Türkiye'deki milyonlarca League of Legends (LoL) oyuncusuna çok daha iyi hizmet sunmak amacıyla sunucusunu Türkiye'ye getirdi. Yeni sunucu yaklaşık 10 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçirildi. League of Legends Türkiye Sunucusunun devreye girmesiyle Türkiye'deki oyuncuların mevcut bağlantı hızlarına bağlı olarak yaşadıkları gecikme sürelerinin (ping) daha da azalması hedeflendi. League of Legends Türkiye Sunucusu, Türkiye'nin en uzak noktalarına dahi en iyi ve kaliteli hizmeti sunabilmek için, Türkiye'nin fiber iletişim omurgalarının kalbine yakın bir merkezde konumlandırıldı. Sunucunun internet bağlantı hızı ve işlem kapasitesi öngörülen talebin çok daha üstünde hizmet sunabilecek şekilde kurgulandı. Riot Games, LoL sunucularında hizmet vermek üzere özel olarak geliştirilen işlemcileri dünyada ilk kez Türkiye'deki sunucuda kullanacak. Türkiye'deki ekibin gelişimini yakından takip ettiği yeni işlemciler, League of Legends sunucularının ihtiyaçlarına uygun iyileştirmeler içeriyor. 


Facebook ve UMG'den “sosyal müzik deneyimi? 


Bundan böyle Facebook, Instagram ve Oculus mecralarında oluşturulan gönderilerde Universal Lisansı'na sahip müzikler kullanabilecek. Facebook ve Universal Music Group (UMG) tarafından imzalanan bir anlaşmayla Aralık 2017'de ortaya çıkan bu durum, Facebook'un Messenger dahil olmak üzere platformlar arası 'müzik temelli ürünler' çıkarmasına da olanak sağlıyor. Anlaşmayla, ilk defa bir müzik şirketi sosyal platformlarda lisanslarının kullanılmasına izin veriyor. Bu, aynı zamanda Facebook'un sanatçı çalışmalarının kendi platformlarında korunması ve tazminatı için UMG ile birlikte çalışacağı anlamına da geliyor. UMG Dijital Strateji Yönetimi Yardımcı Başkanı Michael Nash'e göre, "Facebook ve UMG birlikte müzik şirketleri ve sosyal platformlar arasındaki işbirliği için yeni bir model yaratıyor." Bu birliktelik; sanatçılar ve hayranların daha fazla İletişim kurabilmesini de yolunu açacak. 


UNIVERSAL 
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MUSIC GROUP 


Netfibten ilk Türk dizisi 


Türkiye'deki varlığını güçlendirmek isteyen Netflix, Türkiye'deki ilk yerli orijinal yapımına başlayacağını Mayıs 2017'de duyurdu. Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinin detayları 
2017 sonlarına doğru iyice 
netleşti. Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinin başrolünde Çağatay Ulusoy'un oynayacağı kesinleşirken, dizide Osmanlı ve Türk efsanelerinin yanı 

sıra tarihten esinlenen bir kahramanlık hikâyesinin anlatılacağı öğrenildi. Dizinin senaryosunu Behzat Ç. dizisiyle tanınan Ercan Mehmet Erdem ve Ezel, Suskunlar gibi başarılı projelere imza atmış Pınar 
Bulut kaleme alacak. 2018 
yılında tüm dünyada aynı anda yayınlanacak Türk orijinal dizisiyle ilgili gelişmeleri yıl boyunca öğrenmeye devam edeceğiz. Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi, Onur Güvenatam başyapımcılığında, İstanbul merkezli 03 Medya tarafından çekilecek. Dizinin konusu özetle şöyle; genç bir adam, özel güçlere sahip olduğunu keşfeder ve İstanbul'u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. 
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YARATICILARIN CESARET HİKÂYELERİNİ DUYMAYA HAZIR MISINIZ? 


Reklamcı ve kreatif direktör Dave Trott, bir Zen sadeliğinde dokuduğu 'gerçek yaratıcı insanların” hikâyelerini anlatırken, okuyucuya bir şey öğretmiyor, sadece hissettiriyor. Analiz yapan zihnimizi değil, yaratmaya ve cesurca adımlar atmaya meyilli kalplerimizi kışkırtıyor. 


kapital.com.tr | mediacatonline.com Mediat at T: 0212 282 26 40(124) F:.0212 2822632 


Sipariş: kitap©kapital.com.tr Wi A PE AR 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İnternet boş vakitleri keyifli bir biçimde değerlendirmek Ve eğlenmek isteyenlere 


sınırsız olanaklar sunan bir kaynak. Sosyal medyadan oyunldra çeşidin bu kadar fdzla 


Hem dijital eğlence dünyasına yeni ısınanlar hem de “Çok fazla şey var, nasıl seçim yapmalıyım?” diye düşünenler için, işte pratik bir online eğlence rehberi! 


Müzik dinleyin 


İnsanoğlunun en eski eğlenme ve keyifli vakit geçirme yöntemlerinden biri olan müzik dinlemek, internetin hayatımıza gi- 


rişi ve ardından mobil cihazların yaygınlaşmasıyla heran, her yerde gerçekleştirilebilen bir eyleme dönüştü. 
İnternet, her N tür müziği 


Glo. 
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: bulabileceğiniz, yeni türler © keşfedebileceğiniz sınırsız bir arşiv. Bu arşive belirli bir ücret karşılığında veya 


herhangi bir bedel ödemeden erişmeniz mümkün. 


leri de online müzik platform- 


İstediğiniz parçayı indirip sonradan offline dinlemek ya da online olarak çalmak da yine size kalmış. 
Telekom şirket- 


— müzik dinlemekle yetin- en : Zi /.) O o meyip dijital ortamda; olması, kişinin zevkine veya moduna uygun aktiviteyi bulmasını bazen güçleştirebiliyor. © Seaguence.org,, İncredi- 
- box.com' gibi uygulama- 
- larda kendi müziğinizi de 


larıyla işbirliğine giderek YADE ŞLLZ 


mobil kullanıcılara müzik | paketleri teklif ediyor. İnternette video kliplerin yanı sıra, konser kayıtları, - online yayın yapan radyo istasyonları, dosya paylaşım platformları da müzik dinleme alternatifleri arasında bulunuyor. Sanatçı- ya veya türe odaklı müzik dinlemek için YouTube'daki müzik kanallarını da 


— takip edebilirsiniz. Ayrıca, © /mazon Music 


MÜZİK — 
DİNLENEN DİJİTAL PLATFORMLAR 


Microsoft Groove Radionomy 
SiriusXM 
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Unlimited : izleyebilirsiniz. Abonelik, En sistemiyle belli bir ücret - karşılığında içerik sunan Karnaval - Netflix gibi online kanalları ye tercih edebileceğiniz gibi, n oynayın > ; Soulseek e ei Oyun oy 2 zü korkutursa, internet m —— —— dünyanın en büyük ikinci o Oyun oynamak, internette > groovesharks 3 e : oyunları hakkında değer- 
- arama motoru haline gelen - eğlenmenin en kolay ve po- iel 1 1 i Deezer - YouTube ve Vimeo gibi üc- o püler yollarından biri. Tür- e e e ni kz e , İğ a “ ve yabancı oyun değerleniTunes  retsiz platformlarda sınır- - kiye'deki geliştiricilerinde > y 5 e d 5 fiki ————— - sız eğlenceye dalabilirsiniz. o her geçen gün daha iddialı 7 E li per bi Google Play Music Hatta eğlencenin dozunu ve profesyonel bir hale gel- | - e gu-Forgotify - artırmak için kendi vide- ( diği oyun dünyasında yer- e e e e — Çuibblo denemeye değer. 
Vid di olarınızı çekip yükleyerek  li-yabancı yüzlerce oyun e 1deo seyredin o yepyenibirdeneyimeha arasından kendinize enuy- a 


İnternetin yükselen içe- ( yatınızda yer verebilirsiniz. 
riği şüphesiz ki videolar! 


Hem içerik hem izleyici 


gun olanı seçerek tek başı- 


— nıza veya birden çok part- 


olan Zula ve Toy Blast gibi 


yerli oyunları da listeye 


ekleyebilirsiniz. Oyun oy- 


VİDEO İÇERİK — nerle, mobil cihazınızla ya i İİ l A namanın yanı sıra, pro- sayısı hem de video sey- o SUNAN İNTERNET ( damasa üstü bilgisayarı- y , P retmek için harcanan £ çi ; er fesyonel oyuncuları izleii ç SİTELERİ  nızda oynayabilirsiniz. Ter- ekle sebili. 
süre durmaksızın artıyor. —z © cihinizi; internet oyunları e e Mi ei 
a a şi | elimi | arasından yapabileceğiniz. (Sex YouTube'daki > 5 
KE cm AM yoiybecdmm — gibi, cihazınıza hiçbir şey |, en oyuncuları da takibe o EN O “ indirmenizi gerektirmeyen e bime eğe el ye —— - Ikariam, Risk, Travian gibi i Internet io Fen vimeo.com | tarayıcı tabanlı oyunlarıda ( mmm e a  crackle.com — seçebilirsiniz. Diğer oyun- OYUN SEÇİMİNİ televizyon programları, —— © cularla etkileşime geçerek KOLAYLAŞTIRAN filmler, diziler, belgesel- snagfilms.com Socvlbroramdile. SMELER ler, influencerların üret- netd.com e da, eğlencenize katkı rr e ; e İ 
00 dailymotion.com - sağlayabilir. Ayrıca, inter-  —— 
spora aklınıza gelebilecek 2 TB level.com.tr her konuda cekilmiş mi. | openculfurecom — netteki bilgi yarışmaları ea olan guiz'ler de bilginizi sı- O oyungezer.comir yonlarca video izlesene.com nayarak a diğer mobidictum.com metacafe.com — kullanıcılarla keyifli vakit EE > DES « geçirmenin bir yolu. Bu tü- Mm en iile “ rün en popülerleri, Türkçe ( multiplayer.comir 
| blutv.com.ir e iy kei > addictinggames.com 
N/ | Beinsporiscom » via Crack ve Kelimelik. Çk  ———— — - sayıda alternatif arasından kongregate.com fullhdfilmizlesene.org seçim yapmak gözünü- oyunskor.com 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Fotoğraflara bakın 


rak tatlı hayallere dalmak dışında, işiniz gereği stok fotoğraf sitelerinde profesyonel aramalar da yapabi- 


lirsiniz. İnternette; nostalji rüzgarları estirecek arşiv fotoğraf larından gerçek zamanlı uzay görüntülerine, 


DİJİTAL EĞLENCE 


doğa harikalarından moda - şovlarına çok geniş bir içerik Fotoğraflar tozlu raflar. ( Çeşitliliği olduğu için, ekran da bekleyen albümlerden internet ağlarına taşındı taşınalı, fotoğraf bakmak 


obsesif kompülsif bozuk- ( Yanı sıra, sadece fotoğraf 


luk semptomu gibi oldu! O odaklı, estetik duygunuzu 


Aşağı doğru akıp giden okşayacak internet siteleri 


fotoğraflarla hipnotize ola- (o de mevcut. En iyilerini aşa- 


rak dakikalar hatta saatler ( Şıdaki listede sıraladık. 
harcayabiliyoruz. Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecraları | “stalking” için idealken, Google ve Yahoo gibi arama motorları genel aramalar için ilk akla gelenler... 
Çevrenizdeki veya ünlü kişilerin fotoğrafları arasında gezinmek, ilgi alanınız özelinde görsellere baka- 


karşısına geçtikten sonra | ara sıra saate bakmakta fayda var. Tüm bunların 


FOTOĞRAF 
SİTELERİ 
Flickr 
Google 
Yahoo 
Pinieresi | Etkileşim kurun — Dijital çağda internet; sos- 
500px  yalleşmenin, kişiler arası : Photobucket etkileşimin, iletişimde kal-Pk manın en LE ee 
— - sunuyor. Bugün internet Irista — içeriğinde görsellik arttı, ” SmugMug ancak bu durum online ——— —-— - sohbeteilgimizi azaltmadı, People of Walmart ML i 


— bilakis çevrim içi muhabbet - müptelası olduk. İnternet- 
- te arkadaşlarla, aile bireyleriyle ve yabancı kişilerle yazışmak kullanıcıların en — çok keyif aldığı aktiviteler arasında yer alıyor. Bunun için online mesajlaşma uygulamalarını kullanabilir, sosyal medya sitelerine girebilir, chat odalarına katılabilir, mobil uygulamalarla arkadaş, hatta sevgili edi- 
: nebilirsiniz. 


İNTERNETTE | SOSYALLEŞTİREN 


ADRES VE 


UYGULAMALAR 


Line 


Kızlar Soruyor 


Sörfün tadına 


. varın 
— İnternette sörf yapmak, - doğru adreslere gider- 


seniz keşiflerle dolu bir 


- maceraya dönüşebilir. Bu macera eğlenme ve bilgilenme gibi iki temel kaza- 
- nımı vaat eder. İnternette - eğlenceli saatler geçirmek — için çıktığınız keşif yolcu- 
- luğuna, basılı yayınlara al- 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


ternatif oluşturan blogları ziyaret ederek başlayabilirsiniz. Okuma ihtiyacını büyük ölçüde gideren bloglarda bahçe bakımından aşçılığa, kozmetikten 


seyahate her türlü ilgi 


alanına hitap eden yazılar bulmak mümkün. Ayrıca, vaktinizi keyifli bir biçim- 


de geçirmek için sadece okumakla yetinmeyip siz 


de kendi bloğunuzu açıp paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Tumbir, WordPress, Blogger gibi hazır şablonlar sunan web siteleri sayesinde bunu yapmak sandığınızdan daha kolay. 


nun için haber sitelerinde 


yabancı dil sayısı oranında genişlediğinden, keşfetmek, bilgi edinmek ve hoşça vakit ge- 


— çirmek için ziyaret edebi- 
© leceğiniz adresler listesini, - Türkçe ve İngilizce içerik sunan siteler arasından bir - seçkiyle oluşturduk. Keş- 
- fetmek ve eğlenmek için - bu siteleri deneyin. Ama “ internet sörfünün bağım- 
© lık yaptığını da unutma- 
- yın.Bizden uyarması; kendolaşabilir, dünya görüşü- e ölçülü - nüzürenklendirebilir, spor j - dünyasındaki gelişmeleri takip edebilir, forumlarda | - fikirlerinizi paylaşabilirsi- RE niz. a e de ll internetin başından kalkınca ailenizle, arkadaşlarınızla ya İ teyid.org da tek başınıza, gerikalan - vaktinizi en iyi şekilde degerlendirmenizi sağlayacak yüzlerce öneriyle karşınıza motherjones.com çıkacaktır. Internette vak- ——— - timizin önemli bir kısmını THEiicpRi “ alan elektronik alışverişi 
| de eğlence amacına hizmet EEOSE 
- eden online faaliyetler ara- ———— - sında sayabiliriz. Elbette £ 9df/on.cnn.com 


- bütçe kontrolünü ve online (| bbc.com 


Blogların yanı sıra web sİ- « ödemelerde güvenliği elden 


teleri de internette sörfün O bırakmamak kaydıyla.Bu 


tadına varmak için biçil- konuda dünya lideri, Çin 


GR NN miş kaftan. Güzel vakit menşeili 'aliexpress.com”. D- 


geçirmek bazen yeni bil- Şer bir devise 2018'de Tür- 


giler edinmek ve gündemi kiye'de de hizmet vermeye 


takip etmekten geçer; bu- başlayacak olan Amazon. 


— İnternet dünyası, bildiğiniz. 


KEŞFEDİN 


ted.com 


vsuace.com 


denizhaber.com.tr 


donanimhaber.com 


 nytimes.com 


diken.com.tr wired.co.uk 


techcrunch.com 


 tutsplus.com 


gizmodo.com 


mashable.com 


engadgetcom 


huffingtonpostcom 


nationalgeographic.com.ir 


space.com 


EĞLENİN 


boredpanda.com 


laughingsguid.com 


oddee.com 


giphy.com tiheoatmeal.com 


buzzfeed.com 


cracked.com 


mentalfloss.com 


eksisozluk.com 


omygfacis.com 


drinkify.org 


myinstants.com 


asoftmurmur.com 


app.tihefacesoffacebook.com 


drawastickman.com incredibox.com 


ihisissand.com 


tonematrix.audiotool.com 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VUDAFONE FREEZONE 


Türkiye'nin yeni dijital müzik platformu Vodafone 

FreeZone Stüdyo'daki ilk canlı konserde, Türk pop müziğinin son yılların en çok dinlenen hitlerini müzikseverler ile buluşturan Edis sahne aldı. Fatma Turgut ve Ozan Çolakoğlu'nun düet performanslarıyla konuk olduğu konserde başarılı YouTuber Berkcan Güven de moderatör olarak yer aldı. 


İNSYENİ DİJİTAL 
TFORMU 
NE FREEZONE 


Konseri Vodafone FreeZone You-Tube kanalı üzerinden yaklaşık 1,8 milyon kişi, cep telefonlarından, bilgisayarlarından ve tabletlerinden canlı olarak ve ücretsiz izledi. 
Müzikseverler, sanatçılarla etkileşime geçerek uçtan uca dijital konser deneyimi yaşadı. 

Türkiye'nin yeni dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo, daha önce yapılmamış ve başka bir 


yerde bulunamayacak performanslara ev sahipliği yapıyor. Vodafone FreeZone Stüdyo'daki ilk canlı 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konserde Türk pop müziğinin son yılların en çok dinlenen hitlerini müzikseverler ile buluşturan Edis hayranlarına yine unutulmayacak anlar yaşattı. 


Konseri 81 ilde aynı anda Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden canlı ve ücretsiz izleyen müzikseverler, ünlü sanatçılarla bire bir iletişime geçerek ve anında istek şarkılarda bulunarak unutulmaz anlar yaşadılar. Müzikseverlerin uçtan uca dijital konser deneyimi yaşadığı Vodafone FreeZone Stüdyo'daki canlı konserde yaklaşık iki saat sahnede kalan ve 18 parça seslendiren Edis aynı zamanda hayranlarıyla canlı sohbet de etti. 


Her ay 1 konser hedefi Vodafone FreeZone Stüdyo her ay en azıkere canlı konserlere ev sahipliği yapacak. Vodafone FreeZone Stüdyo'da gerçekleşecek canlı konserler, izleyicilere fiber internet hızıyla sunuluyor. 


Vodafone Freezone Stüdyo'daki canlı konser, 81 ilde aynı anda YouTube kanalı üzerinden canlı ve ücretsiz 

olarak izlendi. 
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anlamak için, mobil pazarın Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimine, insanların 


| Dijital eğlence tüm dünyada masa üstünden mobil cihazlara kayıyor. Bu değişimi 


mobil veriye olan artan bağımlılığına daha yakından bakmak gerekiyor 


Dijital eğlence tüm dünyada 

masa üstünden kalkıp cebe girme eğilimi gösteriyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması, kablosuz internet altyapısının gelişmesi, internet alışkanlıklarımızın masa üstü bilgisayarlardan mobil cihazlara 


kolaylaştıran çevrim içi uygulamaların çoğalması 


- bu değişimin en önem- 

“ li etkenleri. Böylelikle 

- ortaya çıkan global mobil “ eğlence pazarı ise, kendi “ içinde; mobil oyun, mobil - müzik, mobil TV, kişiselleştime uygulamaları gibi bölümlere ayrılıyor. 

- Mobil eğlence sektörü pazarlama açısından da benzer bir kategorizaskayışı ve yaşamımızı 7/24 © yona sahip. Reklamlar; sosyal medya, online 

- video, online arama, mo- 


bil konum bazlı ve oyun içi gibi farklı alanlarda 


yerlerini buluyorlar. 


Zion Market Research tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, 2016'da küresel mobil eğlence 


pazarının sadece ABD'de- | - kideğeri 58,4 milyar 


dolar civarındaydı. Bu rakamın 2022'ye kadar 


128 milyar doları geçme- 


si öngörülüyor. “Mobile 


; Entertainment Market by 

- Services: Global Industry 

: Perspective, Comprehensive Analysisand Forecast, : 2016-2022 adıyla hayata geçirilen araştırma, global - mobil eğlence pazarının özellikle akıllı telefonların 

— hayatımıza girişi ve tekno- 
: lojikilerlemelerle yükselişe « geçtiğini gösteriyor. Ağ 

- erişiminin kolaylaşması 

- da elbette önemli etkenlerden. Çalışma ayrıca, 

: mobil eğlencenin; mobil oyun, mobil müzik, mobil TV ve diğerleri olarak dört 


ana kategoriye ayrıldığı- 


nı gösteriyor. “Diğerleri” 

- arasında sosyal medya, 

- e-ticaret vb. alt katoriler 

- var. Gelirlere göre bakıldı- 
“ ğında, mobil oyunun 2016 
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yılında küresel pazardaki payı yüzde 56. Bu yüksek oranda gençlerinin 

ilgisi belirleyici olmakta. 
Dünya genelinde 2017'de, sadece mobil oyun 
pazarının büyüklüğü 46 
milyar doları buldu. 


Bölgesel olarak verilere bakıldığında, mobil eğlence pazarının lideri; teknolojik ilerlemenin 


hızı ve akıllı telefon penetrasyon oranıyla 


dikkat çeken Asya Pasifik ülkeleri olarak görünüyor. 


Bu ülkeleri Avrupa ve ardından Kuzey Amerika takip ediyor. Araştırma sonuçları, dünya genelinde mobil eğlenceye talebin kısa vadede artacağına işaret ediyor. 


Mobil Görsel Ağ 
Endeksi 

Mobil eğlence pazarındaki büyümeyi anlamak ve doğru okumak için mobil veri tüketimini 

iyi incelemek gerekiyor. 
Cisco tarafından gerçekleştirilen son Mobil Görsel Ağ Endeksi'nde (Mobile Visual Networking Index) 


Mobil eğlence; mobil oyun, mobil müzik, mobil TV ve diğerleri olarak dört ana kategoriye ayrılıyor. “Diğerleri” arasında sosyal medya, e-ticaret 
gibi alt katoriler var. Gelirlere göre bakıldığında, mobil oyunun 2016 


: yeralan tahminlere göre, mobil veri tüketiminde 

« bir fırlama yaşanacak 

ve 2027'ye kadar veri 

— kullanımında yüzde 700 

- artış yaşanacak. Bu süre zarfında, mobil verinin totalinternet trafiğindeki - payının da önemli oranda - artacağı öngörülüyor. 


Gisco'nun 2016 sonunda - yayımladığı Mobil Görsel 


- Ağ Endeksi'ne göre, dünya | 


üzerindeki bütün akıllı telefonların sayısının 2021e kadar 6,2 milyarı bulması 
| bekleniyor. 2016 yılında 

- burakam aşağı yukarı 

“ 3,6 milyardı. Akıllı telefon sayısındaki artışın; cihaz performanslarının gelişmesi, ağ yaygınlığının artmasıve cihaz fiyatlarının - düşmesine bağlı olarak 

- gerçekleşeceği tahmin 

“ ediliyor. 


Mobil video verisi kullanımı “artacak 

Raporda yer alan öngörülerden bir diğeri ise, 


Cisco'nun Mobil Görsel Ağ 

Endeksi'ne göre, 2016-2021 

arasında mobil video verisi 

kullanımındaki artış yüzde 870'i bulacak 


mobil video verisinin mobil trafikte en hızla gelişen kısmı oluşturacağı yönünde. 2016-2021 arasında mobil video 


- verisi kullanımındaki 


artışın yüzde 8709i, aylık tüketimin 38 eksabaytı 


| bulacağı tahmin ediliyor. 


Bu da, total mobil veri trafiğinin yüzde 78'ine denk geliyor. Canlı yayın, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin daha çok benimsemesi, bu artışın muhtemel nedenleri arasında gösteriliyor. 
Kullanıcıların mobil veri ihtiyacındaki artışın en doğal sonuçlarından biri, mobil telefon operatörlerine yönelen mobil veri taleplerinin artması ola- 


Mobil veri tüketimindeki artışın bir diğer sonucu da, mobil veri boşaltma ihtiyacının fazlalaşması olacak. 2016'da aylık bo- 


altyapı birbirini besliyor 

Mobil veri talebindeki artışa yönelik tahminler, verimli bir döngüye işaret ediyor. Öyle ki, talepler ağın tekâmülünü, ağın gelişimi ise 


yılında küresel mobil eğlence pazarındaki payı yüzde 56 


i talebin artışını tetikliyor. 
Günümüzde, mobil uygulamalardaki patlama ve 

- son kullanıcıların ulaştığı uçtan uca mobil bağlana- 

- bilirlik, dünyada 4G'nin 

ve ülkemizde 4.5G'nin gelişimini hızlandırıyor. 

- Bunu takiben gelen 5G ile mobil veri kullanımında dahada büyük bir sıçrama bekleniyor. Daha güçlü şebeke kapsama alanı; canlı 

- video, artırılmış gerçeklik 

© (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi daha bağlamsal 

- ve daha sürükleyici mobil 

- deneyimleri de berabe- 

— rinde getirecek. Bağlantılı 

“ cihazlar daha hızlı bağlantı ve daha fazla band 

— genişliğini gerekli kılacak. 

: Bu deneyimler pazarlama rak hâlihazırda yaşanıyor. 
yakından ilgilendiriyor 

- çünkü etkileşim oranları- 

“ nın artışı anlamına geliyor. 


ve reklam sektörünü de 


Mobil verinin yükselişine 


vi . coğrafi farklılıklar persşaltma trafiği, aylık mobil 


— veritrafiğini geçmişti. 


Talepler ve 


870 


 pektifinden bakınca, Latin - Amerika ve Hindistan 

gibi yükselen pazarlarda altyapının güçlendiril- 

- mesinin, bu bölgelerdeki tüketicilerin daha fazla 

- mobil uygulama kullan- 

- ması sonucunu da beraberinde getireceğini tahmin “ etmek zor değil. Şimdilik bu ülkelerde önemli bir 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Cisco Mobil Görsel Ağ Endeksi'ne göre, mobil video verisi mobil trafiğin en hızla gelişen bölümünü oluşturacak. 2016-2021 yılları arasında mobil veri kullanımında yüzde 700, mobil video verisi 


kullanımında ise yüzde 870 artış yaşanacağı tahmin ediliyor 


ağ altyapısı eksikliği olduğundan, 4G gibi standartlar karşılanamıyor ve bölgede cihaz ve uygulamaların benimsenmesiyle ortaya çıkacak olan büyük potansiyelin önünde duruyor. ABD, 


Avrupa ve Çin gibi doyma 


noktasına gelmiş pazar- 


larda ise ivmenin azaldığı ” 


gözlemleniyor. 


Akıllı telefon pazarında büyüme yavaşlıyor 

Mobil veride yaşanan patlamaya rağmen, küresel akıllı telefon pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde yavaşlaması da, Cisco Mobil Görsel Ağ Endeksi'nde bulunan tahminler arasında yer alıyor. Apple ve Samsung'un bu yıl tanıttığı yeni modelleriyle fiyat çıtasının bir hayli yükseğe çekilmesi 


Zion Market Research tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen araştırmaya göre, mobil eğlence pazarının sadece ABD'deki 
değeri 2022'ye kadar 128 
milyar doları geçecek 


- de, bu öngörüyü gerçek 

- kılacak adımlardan biri 

- olabilir. Bununla birlikte, herne kadar potansi- 

- yellerini kullanamasalar da, başta Hindistan ve Endonezya olmak üzere gelişmekte olan pazar- 

- lardan gelecek siparişler - artmaya devam edecek 

- gibi görünüyor. Business Insider Intelligence'ın 

“ akıllı telefon pazarını 

- değerlendiren raporu da, - Cisco'nun tahminlerini o - destekliyor. Rapor, dünya genelinde pazarın daha 

- yavaş ve daha stabil 

bir uzun vadeli büyü- 

- me içerisine gireceğini 

- gösterirken, Hindistan'a — yapılacak akıllı telefon nakliyatının önümüzdeki - beş yılda hızla artaca- 

“ ğının altını çiziyor. Yine de, 2016'da global akıllı 


telefon pazarının yüzde 


- ı10'unadenk gelen Hin- 


distan'ın önündeki Çir'i geçmek için uzun bir yol kat etmesi gerektiği söy- 


payı yüzde 30. 


Türkiye'de mobil 


abone sayısı 77,9 milyona çıktı 


Dünya genelinde mobil veri kullanımına ilişkin 


genel tablo böyleyken, 


Türkiye'de internet abo- 


eğilimi devam ediyor. 
Genel tablonun içinde asıl büyüme ise mobilde 


yaşanıyor. Bilişim Tekno- 


lojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) “İletişim 


- Hizmetleri İstatistikleri, - Aralık 2017” raporuna 


göre, Türkiye'deki mobil 
telefon abone sayısı 2016 


“ yılı üçüncü çeyrekte 74,4 


milyon iken, yüzde 4,6 artışla 2017 yılı üçüncü çeyrekte 77,9 milyona çıktı, penetrasyon oranı yüzde 


97,6'ya ulaştı. Mobil abone- 


lerin yaklaşık 63 milyonu 


4.5 G aboneliğini tercih etti. 
M2M abone sayısı ise 4,3 


: milyona ulaşmış durumda. 


| Rapor, internet abone sa- 
: yısındaki artışın da devam 


ettiğini gösterdi. 2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 


; çevirmeli internet dâhil toplam internet aboneliginde bir öncekiyılın aynı - dönemine göre yüzde 14,9 - artış gerçekleştiği, özellikle mobil, kablo ve fiber lenebilir, zira Çin'in pazar internet abonelerinin art- 
: masıyla birlikte internet : abone sayısındaki genel - artış eğiliminin devam ettiği görüldü. 
 Mobildeki yükselişin diğer © bir örneği de, mobil ses — trafiğindeki artış oldu. 
- 2016 yılı üçüncü çeyrek- ne sayısındaki genel artış e a My imc bean - sabit ses trafiği yüzde 14,3 - düşüşle 2017 yılı üçüncü çeyrekte 1,8 milyar dakika : olarak gerçekleşirken i mobildeki ses trafiği artmaya devam etti. BTK'nın verilerine göre, 2016 yılı üçüncü çeyrekte 62,1 
. milyar dakika olan mobil — ses trafiği yüzde 8,1 artışla : 2017 yılı üçüncü çeyrekte 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digitalage'in ücretsiz ekidir. 


67,1 milyar dakika oldu. 


Mobil trafik yüzde 70 artış gösterdi 

2016 yılı üçüncü çeyrekte 2 milyon 326 bin 
652 Tbyte olan toplam 
genişbant internet data trafiği 2017 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 48,5 artışla 3 milyon 455 bin 435 
Tbyte'a çıktı. Genişbant internet data trafiğinin dağılımına bakıldığında mobil trafik artış oranının sabit trafik oranına göre daha fazla artması dikkati çekti. Sabit trafik yüzde 45,1 artışla 2 milyon 13 bin 205 Tbytetan 
2 milyon 920 bin 657 
Tbyte'a, mobil trafik ise yüzde 70,6 artışla 313 bin 
447 'Tbyte'tan 534 bin 778 


Mobil verinin yükselişinde coğrafi farklılıklar göze çarpıyor. 

Latin Amerika ve Hindistan gibi yükselen pazarlarda altyapının güçlendirilmesinin bu ülkelerdeki büyük potansiyeli ortaya çıkartacağı; doyma noktasına gelmiş pazarlarda ise ivmenin azalacağı düşünülüyor 


— Tbyte'a çıktı. 


Toplam genişbant internet 


: abone sayısı 67,9 milyon 

olurken, bu sayının 11,4 

“ milyonu sabit abone, 

: 56,5 milyonu mobil 

- abonelerden oluş- 

: tu.Biryıl önceki 

abone sayıları ile 

— kıyaslandığında 

toplam internet 

abone sayısının yaklaşık 

: yüzde 20 arttığı görüldü. 

Buradaki artışın önemli 

- bir kısmı mobil cepten internet, kablo internet ve 

 fiberinternet aboneliklerinde gerçekleşti. 

Mobil aboneler 

aylık ortalama 

3,2GBveri 

kullanıyor 


- Mobil veri kullanımında — gelinen noktaya bakıl- 


, Türkiye'deki mobil telefon abone sayısı 2016 yılı çe 74,4 milyon iken, yüzde 4,6 artışla 
2017 yılı üçüncü çeyrekte 77,9 milyona çıktı 


dığında, 4.5G hizmeti 


© başlamadan önce 1,6 GB 


olan aylık ortalama mobil 


- veri kullanımı, 2017'nin 


üçüncü çeyreğinde tüm mobil aboneler için aylık ortalama 3,2 GB'a çıkarken bu rakam cihazı ve SIM kartı 4.5G uyumlu aboneler için 6,5 GB oldu. 


- Mobilinternet kullanı- 


mında gözlemlenen trend; 


Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin mobil penetrasyon oranları (96) 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“Kaynak: GSMA intelligence 2017-2. Çeyrek, BTK. 


kullanıcıların mobil bilgisayardan mobil telefona kayışı oldu. 2016 üçüncü çeyrekten 2017 üçüncü çeyreğe kadar olan dönemde mobil bilgisayardan internet abone sayısında yüzde 23'lük bir düşüş yaşanırken, mobil cepten internet abone sayısı aynı süreçte yüzde 16,4 artış gösterdi. 2017'nin üçüncü çeyreğinde mobil cepten 
internet abone sayısı 55 
milyon 518 bini geçti. 


ürkiye'de mob abonelerin bireyse/ kurumsal bazda ayrımı (4) 


1 
YÜZDE 


Bİ Bireysel 
MB Kurumsal 
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Dijital eğlence 


trendleri 


Yorucu geçen bir günün ardından eğlenmek; en az yemek, içmek, uyumak kadar önemli bir ihtiyaç. Teknoloji geliştikçe eğlence anlayışımız da değişiyor. Geçen 

yıl, geniş bant internet ve mobil teknolojiler sayesinde acayip “dijital” eğlendik. 
Görünen o ki, gelecek yıllarda bu yeni eğlence kültürü daha da yaygınlaşacak. İşte rakamlar, istatistikler ve araştırma raporlarıyla dijital eğlence trendleri! 


© Cem Kıvırcık 
2017 yılı dijital 

eğlence trendleri açısından nasıl geçti diye ele alırsak; aslında başta ABD olmak üzere özellikle TV platformlarında önemli bir abone kaybı yaşandığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli nedenlerinden biri; abonelerin yayınları kablo ya da uydu aracılığıyla değil, internet üzerinden hatta mobil olarak istedikleri zaman, istedikleri mekânda izleme isteği. PWC şirketi- nin yaptığı bir araştırmaya göre ABD'de ödemeli TV abonelerinin yüzde 16's1 aboneliklerini sona erdirdi. 
Yaklaşık yüzde 23'ü ise aldıkları hizmet paketini küçülttü. Yüzde g'lik bir kitle ise hiç ödemeli TV abonesi olmamış bile. 


Ülkemizde de TV platformlarının durumuna göz attığımızda henüz ABD'deki dramatik rakamlar gerçekleşmemiş olsa da görünen bir durgunluk söz konusu. 
Özellikle futbol gibi, sinema 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filmleri gibi içeriklerin kaliteyi belirlediği bu platformların bazılarında geçtiğimiz yıllara oranla önemli düşüşler yaşanıyor. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırlamış olduğu “Üç Aylık Pazar Verileri Raporu” da bunu gösteriyor. 


Televizyon içeriği internete kayıyor 

Televizyon, hemen hepimizin bir numaralı dijital eğlence alanı... Peki, bu kadar televizyon izleyicisi nereye gidiyor? Aslında 

bir yere gitmiyorlar ama yalnızca TV izleme kaynaklarını değiştiriyorlar. Şöyle ki; hemen hepimiz artık istediğimiz içeriği, istediğimiz zaman ve istediğimiz yerde izlemek istiyoruz. 
Dolayısıyla belirli bir saatte, belirli bir yerde yayınlanan içeriği izlemek, buna bağlı olmak çok da arzu ettiğimiz bir durum değil. 
Özellikle geniş bant hızının fiber sayesinde belirli bir noktaya gelmiş olması, mobil internet bağlantısı- 


nın LTE ile geliştirilmesi yüksek kalitede görsel 

ve işitsel içeriğin televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefondan rahatlıkla izlenebilmesini sağlıyor. Bu çoklu ekranlı eğlence modelinde, istediğinizde televizyonunuzdan izlemeye başladığınız bir içeriği, işe giderken tabletinizden ya da akıllı telefonunuzdan izleyebiliyor, kaldığınız noktada yine bilgisayar ya da evdeki TWnizden devam edebiliyorsunuz. Üstelik yayın akarken, istediğiniz zaman durdurabiliyor, geri sarıp tekrar izleyebiliyor hatta ağır çekim moduna bile alabiliyorsunuz. Üstelik, internet hızınıza bağlı olarak ister SD ister HD, hatta AK kalitesinde bile içerik izlemeniz mümkün. 


Tam bu noktada, 2017'nin dijital eğlence trendlerine bakarken Netfliwten de söz etmemiz gerekiyor. 
Eylül 2016 itibarıyla Netflix Türkçe destek vermeye başladı. Arayüz Türkçeleştirildi, bazı içeriklerde Türkçe dublaj ya da Türk- 


çe altyazı hizmeti sunuldu. 
Hatta o dönemde Netflix kurucusu Reed Hastings de Türkiye'yi ziyaret etti ve bu duyuruyu da bizzat kendisi yaptı. Netflix, 190 ülkede 
110 milyona yakın abonesiyle dünyanın en büyük dijital eğlence ağlarından biri. 
Ülkemizdeki abone sayısı Netflix'in politikası gereği paylaşılmıyor. 
Video oyunlarda 
VR yükseliyor Televizyon kadar bizi eğlendiren bir başka dijital eğlence aracı da video oyunlar. 2016 yılında piyasaya çıkan oyun konsolu PS4 Pro pazarı domine ederken Microsoft, Xbox One X ile 2017'nin son çeyreğinde “Oyunda ben de varım” dedi. 
Satışlara bakıldığında dünyada yaklaşık 70 milyondan fazla PS/ satılmış ve her satılan beş PS/#ten biri ise PS4 Pro. Microsoft, henüz detaylı satış rakamlarını açıklamış olmasa da Xbox One X, çıktığı ilk hafta Gamesindustry.biz tarafından hazırlanan rapora göre İngiltere'de 80 bin adet gibi bir rakama ulaşarak, en büyük rakibine gözdağı verdi. 


Ancak oyun konsollarında- ki bu rekabetin arkasındaki en önemli itici güçler, TV 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


teknolojilerinin AK kalitesine ulaşması ve geniş bandın önlenemeyen gelişmesi. Çünkü PS de, Xbox da 4K teknolojisi ve ağ destekli ürünler. PSN, yani Play Station Network, aylık 70 milyon aktif kullanıcıya sahip bir oyun ağı... 
Xbox Live da ağ üzerinde milyonlarca kullanıcıyı sunucularında barındırıyor. 
Dolayısıyla burada internetin oyun konsollarına da TV platformlarında olduğu gibi yeni bir boyut kazandırdığını görüyoruz. Ayrıca birçok oyun da tamamen çevrimiçi ortamdan indirilerek oynanıyor. 


Bir önemli 2017 gelişmesi ise oyun sektörüne bağlı olarak sanal gerçeklik (VR - Virtual Reality) cihazların- da yaşandı. PS4 tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim 2016'daki piyasaya 
sürülüşünden Aralık 2017 
başına kadar iki milyondan fazla VR ünitesi satılmış. 
Şu ana kadar 130 civarında VR uyumlu oyun bulunuyorken, 2018 yılında da 150 
oyun daha listeye eklenecek. Microsoft da Xbox 


One Xle VR teknolojisine sıcak baktığını açıklıyor. 
Zaten Windows 10 işletim sistemini destekleyen HoloLens de bunun en önemli göstergesi. Bu konuda yavaş ama emin adımlarla ilerleyen Microsoft'tan 
2018 yılında VR ve Xbox 
One X entegrasyonuyla ilgili önemli açıklamalar ve sürprizler bekliyoruz. 


Oyun cebimizdeki 


yerini 


sağlamlaştırdı 
Oyun deyince, yalnızca konsollar değil ceplerimiz- deki akıllı telefonlar da dijital eğlencemizin en önemli kaynağını oluşturuyor. 
2011 yılında toplam oyun 
pazarında mobil oyunların payı yüzde 10 civarındayken, akıllı telefon penetrasyonunun artması ve mobil geniş bandın gelişmesiyle 
bu pay neredeyse yüzde 40 
seviyesine geldi. Yani her beş kişiden ikisi akıl telefondan oynamayı tercih ediyor. Netmarble Türkiye Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Türkiye 


mobil oyun pazarının gelişmekte olduğunu ve 220 
milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtiyor. 


2010 yılında kurulan 
Finlandiyalı bir şirket olan Supercell, 2017'ye Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach ve Hay Day gibi mobil oyunlarla damgasını vurdu. Çok kısa bir sürede 
10 milyar dolarlık bir şirket 
haline gelen SupercelFin CEO'su Ilkka Paanaen günde 100 milyondan fazla aktif kullanıcının oyunlarını oynadıklarını söylüyor ve ekliyor: “Geliştirmekte olduğumuz yaklaşık on oyunumuz var. Ancak bunları zamana yayarak piyasaya çıkartacağız.” Bu arada 2017 yılının ortasın- da SupercelVin piyasaya sürdüğü Brawl Stars”ı da hatırlatmakta yarar var. 


Samsung Gear VR 


Yaklaşık 45 milyar dolar civarında bir pazar yaratan mobil oyun dünyasında bir dönem 65 milyon civarında kullanıcının oynadığı Farmville ile çığır açan Zynga'yı da anmak gerekiyor. Ancak, 
2012 yılında 72 milyon 
kullanıcıya sahip olan Zynga, 2017 son çeyreğinde 
21 milyon kullanıcısıyla güç 
kaybetmiş gibi görünüyor. 
2018'in en önemli beklentilerinden biri bana kalırsa VR teknolojilerinin yaygınlaşması. Mobil oyunlar ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını destekleyen Samsung Gear VR ve HTC Vive benzeri mobil gereçlerin teknolojilerinin gelişerek, özellikle hologram türü üç boyutlu eğlenceye bir adım daha yaklaşacağımızı düşünüyorum. Bekleyecegiz, göreceğiz... 
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“Vodafone FreeZone 


Stüdyo'ya Amy Winehouse le girmek isterdim 


Türkiye'de özellikle gençlerin beğenisini kazanan genç müzisyen Edis, kendisi ve müzik kariyeriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı, hayallerinden ve hedeflerinden söz etti 


İlk stüdyo deneyiminizi anlatır mısınız bize? 

14 yaşında lisedeyken kendi 
yazdığım şarkıları demo haline getirmek için girdigim bir stüdyoydu. Tabi ki çok amatör kayıtlar yaptık. 
Sekiz şarkımı kaydettiğimi hatırlıyorum ve babam yanımdaydı, böyle garip bir psikolojide demo yapmıştık. 
Bugün babamın bilgisayarında durur o kayıtlar, ama ben 14 yaşındaki sesimi asla dinlemeye tahammül edemiyorum. 

Bir müzisyen için stüdyonun önemi nedir? 

Stüdyo bir müzisyen için evdir, daha doğrusu başarısını gösterebileceği yerdir. 
Müzisyenin, sahnenin dışında da üretim mekanizmasını oluşturan en önemli parçasıdır. Yani doktorsunuz ama asıl önemli olan hastaneden çok ameliyathanedir sizin için. İşte ameliyathane doktor için neyse stüdyo da müzisyen için odur. 

Dünya çapında bir sanatçıyla Vodafone 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FreeZone Stüdyo'da kayda girecek olsanız, bunun kiminle olmasını isterdiniz? 

Eğer hayatta olsaydı, Vodafone FreeZone Stüdyo'ya Amy Winehouse ile girmeyi çok isterdim. 
Mikrofon aşkınız nasıl ortaya çıktı? 

4-5 yaşlarında piyano eğitimiyle başladı benim müzik yolculuğum, ama derdim tamamen şarkı söylemekti, hatta piyano hocam ben piyanoyu çalarken şarkı söylemeye 


çalışmamı disiplinsizlik olarak nitelendiriyordu ve hep üzülüyordum. Rus bir hanımefendiydi, çok disiplinliydi hatta elime vuruyordu çalıştırırken. 
Mikrofon aşkı herhalde çocukluk zamanlarında başladı diye düşünüyorum Mikrofon bu işin artistik parçası ve ben acapella bir yana mikrofonlayken kendimi çok daha farklı hissediyorum. 


Sahne sizin için ne ifade ediyor ? 

Sahne, benim için hayatımın yarısı gibi... Bir tane 


Edis Görgülü 


ben var ki, o benim kişiligim ve benliğim, diğeriyse tamamen farklı. Çok fazla bu iki kişilik üzerine gittim danıştım, okudum, çalıştım, çözümlemeye uğraştım... 
Sahnedeki ben kesinlikle farklı, bunu söyleyebilirim. 
Ya olmak istediğim kişi ya da olduğum kişi. Bunu çözebilecek ve ayırt edebilecek erdeme daha ulaştığımı düşünmüyorum, sanırım ancak 40 yaşıma geldiğimde anlayabileceğim. Sahnede farklı bir şey oluyor, bütün vücut kimyam, insanlarla olan iletişimim değişiyor. 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


Normal şartlarda yüz yüzeyken söyleyemeyeceklerimi söylüyorum ve bakamayacağım şekilde bakıyorum. Sahnedeki beni izlediğimde karşımda hiç tanımadığım birini görüyorum. Belki de o benim ya da değilim, bilmiyorum ama sahnedeki ben çok mutlu olduğum bir ben. 


Bir şarkıcı olarak 

en büyük hedefiniz nedir? 

Ben bir şarkıcı olarak kendimi dünyanın en tepesinde de görmek isteyebilirim, sadece kendi kafamın uyuştuğu bir kitle ile bağlantı kuran bir şarkıcı olmak da isteyebilirim. Öte yandan Türkiye'nin çok önemli bir yorumcusu olmak isteyebilirim. Biraz daha yaş aldıkça aslında hayatın sana sunduğunun daha çok önemli olduğunu anlıyorsun. Yani hayal kurmak bedava ve aslında dünya bana neyi gösterecekse ben o kişi olacağım. Yine de yaptıklarımın tahminimden daha fazlasına ulaşacağını düşünüyorum. İleride en azından dünya müziği adına güzel bir arşiv bırakmak istiyorum. 


Diğer şarkıcılarla işbirliklerinizden en heyecan vericisi hangisiydi? 

Ben bu sektöre girdiğimden beri çok fazla kişiyle 


tanışma imkânı ve çok fazla kişi tarafından sevilme ve takdir edilme imkânı yakaladım. Bu tamamen organik ve spontane bir şekilde ilerledi. Tanıştığım insanlar, çok değerli müzisyenler çok değerli müzik adamlarıydı. 
Üç sene oldu ben çıkalı ve bu işbirliklerinin içinde en önemli kişi bence Ozan Çolakoğlu. İlk tanıştığımızda hiç reaksiyon alamadığım için beni depresyona sokan, ama sonrasında müziğime çok şey katan bir adam Ozan Çolakoğlu. İyi ki var ve iyi ki beraber çalışıyoruz. 


Bugüne gelene kadar karşılaştığınız en büyük zorluklar ve şanslar nelerdi? 

Şanslı biri olduğumu, en büyük şansımın da çevrem olduğunu düşünüyorum. 
Bir çevreye sahip olmak gerçekten bir kapı açıyor iş hayatında, o şans da herhalde ailemin bana kazandırdığı iletişim gücünden kaynaklanıyor. Büyüdüğüm yerde çok sorunlu bir hayat yaşamamam da bu iletişimi kurmama yardımcı olmuş olabilir. Güzel tesadüflerin neden başıma geldiğini bilemem ama spesifik bir şey söylemek zor. Yaşanan kötü durumlar da yine aile ile ilgili olabilir, ama bunları sadece ben değil herkes yaşıyor ve üstesinden beraberce geliyoruz. Ne tür 


bir zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın hayallerinizden vazgeçmeyin derim. 
Kariyerini müzik dünyasında sürdürmek isteyen gençlere ne gibi önerileriniz var? 
Öncelikle çevrelerinde güvenebilecekleri insanlar bulundursunlar ve o güvenebilecekleri insanlardan öğütler, geri dönüşler alsınlar. Onları dinlesinler. 
Yalnız burada çok önemli bir konu da var. Eğer duygu ve yaratıcılık anlamında gerçekten kendilerine çok fazla inanıyorlarsa bence kimsenin yorumuna ihtiyaç duymamaları gerektiğini de bilsinler. Çünkü zaman içinde biz de kendimizi geliştiriyoruz ve kendimizi ancak biz anlayabiliyoruz. 
Kendilerine inanmaktan vazgeçmemeliler. “Hayır, benim sesim şu an sana kötü geliyor olabilir, bu besteyi de beğenmemiş olabilirsin, ama ben biliyorum ki daha iyisini çıkarabilirim” demeliler. Bu iş çok zor bir iş, ciddi sabır gerektiren bir iş, eğer o sabır varsa kendine inanan kazanır. Klişe değil tamamen gerçek! Son olarak, disiplinli olmak ve çok çalışmak şart! 

Hangi yabancı sanatçıları dinliyorsunuz? 

Ben her sanatçıyı dinliyo- 


rum. 80ler, 70'ler, Freddie Mercury, Çueen ve Michael Jackson hayranıyım. Britney Spears, Justin Timberlake dinlediğim şarkıcılar arasında. Amy Winehouse, Adele... 
Yeni çıkan Dua Lipa var, onun müziğinden de zevk alıyorum, pop adına güzel şeyler yapıyor. James Blake'i seviyorum. Çok sevdiğim D/ler de var. 


Yakın gelecekte müziğe dair planlarınız neler? 
Albümümü yayınlayacağım 2018'de, İlk olarak albümü bitirmeliyim sonra bol bol yurtdışına çıkacağım ve 

iş öğrenmeye odaklanacagım. Avrupa müziğini daha çok anlamaya çalışacağım. 
İsveç'e gitmeyi de planlıyorum, Amerika da planlarım arasında. Çok büyük konserler vermek, sadece gezmekle kalmayıp insanlara bir şey anlatmak istiyorum. Benim çok aç hissettiğim bir konu var, o da prodüksiyon. Ülkemizde prodüksiyona önem verilmediğini düşünüyorum ve sadece şarkını söyle-geç gibi bir sistem var. Benim hedefim albüm çıktıktan sonra çok büyük konserler vermek, turneler düzenlemek. Kısacası çok alkış almak istiyorum. 


mi 
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Z0O17NIN 


EN POPULER DİJİTAL İÇERİKLERİ 


İnternet üzerinden müzik dinleyerek, video seyrederek, sosyal medya paylaşımları 


yaparak her gününe keyif kattığımız bir yılı daha geride bıraktık. 2017 sonunda çeşitli 


dijital platformlar, tükettiğimiz bu online içeriklerin en popülerlerini kamuoyuyla 


paylaştı. İşte geçen senenin en sevilen dijital içeriklerine ilişkin veriler... 


Türkiye ve dünyada en yüksek 

üyelik oranına sahip sosyal ağlar Facebook ve YouTube ile dünya çapında milyonlarca online kullanıcıya seslenen Apple Music, Spotify, AppStore ve Netflix 2017 sonunda, yılın en popüler dijital içeriklerine dair ilginç veriler paylaştı. Bu bilgiler, dijital dünya vatandaşlarının müzik, video, oyun, dizi gibi online içeriklerden en çok hangilerini sevdiğini gözler önüne seriyor. 
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Türkiye'de 
 Youluber'lar çok seviliyor 

- 2017'deki en popüler içeriklerini YouTube Rewind - başlığı altında toplayan 


- YouTube'un Türkiye Genel 


İçerik kategorisinde ilk 10 
sıralamasına; Recep İvedik yin fragmanı gibi YouTube'dan bağımsız üretilen video içeriklerin yanı sıra, 


“YouTuberların Düşüşü - 


Despacito” gibi YouTube içerik geliştiricilerince hazırlanan çok sayıda video da girdi. Müzik kategorisinde 2017'nin en popüler videosu 


© AleynaTilki'nin Sen Olsan 


Bart klibi oldu. 


Taylandlı şarkıcı YouTube'un zirvesinde 


Global içeriklerde “En Popüler Genel İçerik Videolarr listesinde ilk sırayı Tayland'da düzenlenen The Mask Singer isimli ses yarışmasında sergilenen performanslardan biri aldı. 
En Popüler Müzik Videolar”nda ise listenin zirvesi, 


“Despacito” parçasıyla Luis 


Fonsnin oldu. Ed Sheeran 


İ “shape of Yow şarkısıyla 


globalde hem Genel İçerik hem de Müzik kategorilerinde ikinci sırada yer aldı. 
Üçüncü sıraya J. Balvin ve Willy William'ın “Mi Gente” videoları yerleşti. 


Recep İvedik 5 - Fragman (Resmi - HD) 


YouTuberların Düşüşü “Despacito” Parodi 


Yorumlarla Şarkı 
Yapmak (Ece Seçkin - Adeyyo) 


Berkcan Güven - 
YouTube Benim İşim! 
(Dıss) 


Aleyna Tilki - Sen Olsan 


Tarkan - Yolla 


Ed Sheeran - Shape of You (Resmi Video) 


Derya Uluğ - Canavar 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


facebook 


Super Bowl videoları 
Facebook'u salladı 

Her gün 1,4 milyardan fazla kişinin diğer kullanıcılarla iletişime geçtiği Facebook, 2017'de insanları Facebookta bir araya getiren en önemli 


anları paylaştı. Buna göre, ve Manchester'daki terör saldırısından etkilenenlere destek olmak üzere düzenlenen One Love Manchester konseri, insanların Facebook'ta birbirinin yardımına 

- koştuğu en önemli olaylar - oldu. Harvey Kasırgası 

— için Facebook üzerinden 

- 20 milyon dolardan fazla 

- yardım toplandı. One Love Manchester konser 

- videosu ise Facebookta 

“ 8omilyon gösterime ulaşırken, terör saldırısından - etkilenenler için yapılan 

— bağışlar 45o bin dolara 

- ulaştı. 


sırasıyla Dünya Kadınlar Günü, şvinci Super Bowl ve Las Vegas Saldırısı globalde yılın olayları oldu. Facebook'ta Super Bowl ile ilgili videolar 
262 milyondan fazla kez 
görüntülenirken, sosyal ağ üzerinde organize olan gruplar Güneş tutulması ve Kadınlar Yürüyüşü için bir araya geldi. Ağustos ayında meydana gelen Güneş tutulması ile ilgili 80'den fazla ülkede 20 binden fazla Facebook etkinliği oluşturuldu. Washington DC'de 21 Ocakta yapılan Kadınlar Yürüyüşü ise 
500 binden fazla insanın 
katılımıyla 2017 yılında tek bir amaç için oluşturulan en büyük Facebook etkinliği oldu. 


Facebook 


eğlencenin ötesine geçerek 


| yardımlaşma 
. platformuna 


dönüştü 


- Facebook eğlencenin yanı sıra insanların yardımlaşması gereken durumlarda da etkin rol oynadı. Las 

© Vegas'ta yaşanan saldırı sonrasında 3 bin 300'den 

© fazla kişi, Facebook'taki 

- Kriz Yardım Merkezi 

© aracılığıyla yardımda bulundu. Meksika'daki deprem, Harvey Kasırgası © Sanatçının “Shape of You 

- adlı şarkısı dünyada yılın en çok dinlenen şarkısı, “Divide” - adlı albümüyılın en çok dinlenen albümü oldu. Sheeran < aylık 45 milyon dinlenme 

- oranıile Spotify'da bugüne kadaren çok dinlenen sa- 

- natçı olarak kayıtlara geçti. 

- Albümü dünya genelinde 3,1 - milyar dinlenme oranına 

- ulaştı. Rihanna buyılda 

- Spotify üzerinden dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı olarak üst üste üçüncü kez zirvede kalmayı başardı. 
2017'nin dünya çapında en 

- çok dinlenen grubu Coldplayolurken,en çok dinlenen albümler ise sırasıyla; Divi- 

- de (Ed Sheeran), More Life 

© (Drake), DAMN (Kendrick Lamar), Starboy (The Week- 
- nd) ve Stoney (Post Malone) olarak açıklandı. 


Spotify'ın yıldızı 
Ed Sheeran oldu 


- 140 milyondan fazla kulla- 

- nıcısı bulunan dijital müzik platformu Spotify dünya- 

- dave Türkiye'de yılın en 

- çok dinlenen sanatçılarını, albümlerini ve şarkılarını 

« açıkladı. Spotify'ın veri- 

- lerine göre 2017 yılına Ed 


sheeran damgasını vurdu. 


m 

1. Ed Sheeran 
Em 

2. Drake 

m 

3. The Weeknd 
İİ 

4. Kendrick Lamar 

| ” 
5. The Chainsmokers 


v. 


EE 

1. Shape of You - Ed Sheeran 

İİ 

2. Despacito - Remix 
- Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber 

El 


3. Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee 

m 

4. Something Just 
Like This - The Chainsmokers & 
Coldplay 

Lİ 

5. m the One -DJ 
Khaled feat. J. Bieber, Ouavo, Chance the Rapper, L. Wayne 


—— 
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Minik Serçe'nin dönüşü muhteşem oldu 


Sezen Aksu 2017 yılında Türkiye'de hem en çok dinlenen sanatçı hem de en çok dinlenen kadın sanatçı olurken, son albümü “Biraz Pop Biraz Sezen yılın en çok dinlenen albümü oldu. 
Türkiye'nin en çok dinlenen kadın sanatçıları sıralamasında Minik Serçe'yi sırasıyla; Sıla, Sia, Hande Yener ve Selena Gomez izledi. 
Türkiye'nin en çok dinlenen 


Sezen Aksu 
Ed Sheeran 
Sıla 

Tarkan 


Sagopa Kajmer 


Biraz Pop Biraz Sezen Sezen Aksu 


Dönersen Islık Çal Manuş Baba 


Aura 
Norm Ender 


Starboy 
The Weeknd 


Müptezhel 
Ezhel 


—— 
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© erkek sanatçıları sıralama- 

- sında birinci Ed Sheeran oldu. Onu Tarkan, Sagopa 

- Kajmer, Teoman ve The Weeknd takip etti. Duman 

- 2017yılında Türkiye'de Imagine Dragons'tan sonra en 

- çokdinlenen müzik grubu olarak kayıtlara geçti. 


2017'nin sürprizi ise hem 

- dünyada hem Türkiye'de 

- müzikseverlerin gün geç- 

© tikçeilgi odağı haline gelen Latin müzik oldu. Spotify'da ilk kez iki Latin şarkı “Des- 

- pacito've “Mi Gente' birinci - sıraya yükselirken, Latin 

- müziğin dinlenme oranı 
2017 yılında yüzde 110 arttı. 


Ed Sheeran 


Shape of You 
Ed Sheeran 


Despacito - Remix 

Luis Fonsi, Daddy Yankee ft. Justin Bieber Raf 

Deeperise 

Sen Olsan Bari 

Aleyna Tilki 


Rockabye 
Clean Bandit Feat Sean Paul & Anne-Marie 


i Apple Music 


kullanıcıları 
2017'de en çok 
Tarkan dinledi 


App Store ve Apple Music 


de yılın en popüler mobil uygulamalarını ve müziklerini açıkladı. App Store'un 


iPhone oyunu Old Man's 


| Journey, yılın iPad oyunu 


Hidden Folks, yılın iPhone uygulaması Enlight Videoleap, yılın iPad uygulaması 


Affinity Photo oldu. Grammy İ 


ödüllü pop yıldızı Ed Sheeran'ın “Shape of You isimli 


parçası 2017 senesinin eniyi 


şarkısı; Tarkan'ın son albü- 


mü “10 ise 2017 senesininen 


iyi albümü olarak açıklandı. 
| 

Yılın en iyi iPhone ve iPad uygulamaları 


Yılın en iyi ücretsiz iPhone uygulamasında sosyal medya uygulamaları ön plana çıkarken, ücretli iPhone uygulamalarında Enlight, Facetune gibi fotoğraf düzenleme uygulamaları ile sağlık uygulamaları dikkat çekti. Yılın en iyi ücretsiz iPhone oyunlarında karşılıklı mücadele tercih edildi ve listede ilk üçte sırasıyla; 


 AWord Game, 101 YüzBir 

- OkeyPlus, Super MarioRun — yeraldı. Yılın en iyi ücretli iPhone oyunlarında ise 

- Hitman Sniper, Plague Inc. 
ve Minecraft gibi değişik 

: zevklere göre farklılaşan 

© bir seçkinin mevcut olduğu - görüldü. Yılın eniyi ücretsiz - iPaduygulamalarında liste 

— başında “YouTube: Watch 

— Listen Stream” yer aldı. Yılın - eniyi ücretli iPad uygula- 

© malarında ise liste başında 


> , Z Procreate bulunuyor. 
paylaştığı verilere göre; yılın 


1. Tarkan - 10 


2. Sezen Aksu - Biraz Pop Biraz Sezen 


3. Demet Akalın - Rakipsiz 


4. Harun Kolçak - Çeyrek Asır 


5. Buray - Sahiden 


1. WhatsApp Messenger 


2. Instagram 


3. YouTube: Watch Listen Stream 


4. Facebook 


5. Messenger 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


2017 Netflix 


EL CHAPO THE 


NARCOS 


STRANGER 
THINGS 


.. 


HIZLA 


İZLEDİĞİMİZ 


ZAMANA YAYARAK 


İZLEDİĞİMİZ 


e 


j 


/ 


PARTNERİMİZDEN GİZLİ 


İZLEDİĞİMİZ 


AİLECE BİR ARADA 


İZLEDİĞİMİZ 


2017'de Netflix'te | iirken, bazıları ise azar azar 

neler izledik « tadı çıkartılarak izlendi. 

Üyelerine orijinal diziler, e a al m m 

belgeseller ve sinema film- OO Partnerine sadakatsizlik 1. El Chapo 1. The Crown i i i - etmeyi” bile göze alanlar 3 en 

leri sunan dünyanın lider li ii e e si 2. Big Mouth 

internet eğlence platform- O O Oldu. Sadakatsizliğe ne .. ii 

larından Netflix, 2017'de — denolandizilerdeilksırayı o 3. American Vandal 3. Disjointed 


Türkiye'de en çok sevilen içeriklerine dair veriler paylaştı. Bol bol dizi maratonuyla dolu geçen bir yılda, dünyanın dört bir yanındaki 
Netflix üyeleri günde 140 
milyon saatten fazla, yani bir haftada yaklaşık 1 milyar 


nefes kesen temposuyla Narcosalırken, onu dijital 

- dünya distopyası Black 

- Mirror, nostaljiyle gizemi 

- bir araya getiren Stran- 

- ger Things, büyük beğeni 

© toplayan Sense8 ve Beyaz 

© Sarayentrikalarını anlatan 


Lİ 

4. Marvel's The Defenders İİ 

5.3 


Lİ 
6. 13 Reasons Why ii 


7. Marvel's Iron Fist 


EE 
8. Anne withanE 


EE 

4. Neo Yokio 

En 

5. You Me Her 

il 

6. Ultimate Beastmaster Lİ 

7. ASOUE 


El 
8. The Confession Tapes 


t a al House of Cardsizledi. zı m e nz | Bütün aileyi ekran başında e lanma 90'dan fazla ülkede 109 toplayan ye sırasıyla; o 10 Travelers 10. Friends from College milyonun üzerinde üyesi ve bulunan Netflite izleme « 13 Reasons Why, Star Trek 


rekorunun kırıldığı gün 1 
Ocak oldu. Türkiye'de ise en çok 7 Ocak günü Netflix seyredildi. Dünya genelinde 
bir üye yılda ortalama 60 
film seyretti. 

Netlix'in paylaştığı veriler, neyin nasıl izlendiğini de bizlere gösterdi. Kimi yapımlar sabırsızlıkla tüketi- 


- Discovery ve Chef's Table 

- oldu. Ayrıca Stranger Thin- 
“ gs2, yayınlandığı andan (27 © Ekim) itibaren izleyiciler 

© tarafından 24 saat içinde 

“ tüm sezonu izlenen diziler 

© arasında birinci olarak, 

“ “dizi maratonu” yarışçıları- 

© nın (Binge Racer) favorisi 

© unvanınıaldı. 


Netflix'in sosyal medya yansımalarına göre; 2017'de en merak edilen şey 2018'de yayınlanacak olan Netflix'in ilk Türk orijinal dizisiydi. Aboneler için en üzücü hadise Sense8'in sona ermesi oldu. Nostaljinin tavan yaptığı yapım, Saadettin Teksoy ve Dönence'li Stranger Things 2 videosu olurken, Marvel's The Defenders'taki İstanbul sahneleri Türkiye'deki izleyicileri gizli gizli gururlandırdı. En çok Nusret'in Narcos ekibine et ikramı sevildi ülkemizde, en sabırsızlıkla beklenen ise Black Mirror'ın yeni sezonuydu. Yılın yeni tutkusu tacına MINDHUNTER layık görülürken, en iyi çıkış yapan yapım 13 Reasons Why oldu. 
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Mobıl internette 


eğlencenin adresi sosyal medya 


sorduk: Eğlence ve zaman geçirme amacıyla mobil internette en çok ne yapıyorsunuz? Hemen 


| Dijital eğlencenin mobil halini merak ettik ve FikriMühim işbirliğiyle Türkiye'deki kullanıcılara 


hemen her iki yanıttan biri, “sosyal medya platformlarına giriyorum” oldu 


Digital Age olarak, “Türk insanı mobil internette nasıl 


vakit geçiriyor?” sorusuna yanıt bulmak üzere Fikri-Mühim ile bir araştırma gerçekleştirdik ve Türkiye'deki mobil kullanıcıların özellikle online eğlence alışkanlıklarına ışık tutacak veriler elde ettik. 43 ilde mobil internet kullanan 1071 kişi ile online görüşme tekniği kullanılarak Ekim 2017'de hayata geçirilen anket çalışmasına yarı yarıya kadın ve erkek katılımı sağlandı. 


Çalışma “İnternete mobil cihazlarla bağlanıyor musunuz?” sorusuna olumlu yanıt veren yüzde 99 oranındaki katılımcı üzerinden ilerledi. 
Mobilden internete ne sıklıkla girdiği sorulan kullanıcıların büyük çoğunluğu (yüzde 61) “bir saatte bir kereden daha sık” yanıtını verdi. 


“Mobil interneti en çok nerede kullanıyorsunuz?” 
sorusuna katılımcıların yüzde 34'ü “Arabada/yolda/ toplu taşımada” yanıtını verirken, eşit oranda (yüzde 
29) katılımcıdan “evde” ve 

“iş yerinde” cevapları geldi. 


Araştırma, mobil internet kullanıcılarının eğlence ve 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zaman geçirme amacıyla mobil internette en çok sosyal medya platformlarına girdiğini gösterirken, en fazla vakit harcanan uygulama kategorisinin de açık ara farkla (yüzde 79) “sosyal medya” olması dikkati çekti. 


İnternet paketiniz yetiyor mu? 

İnternet paketleri hakkında sorular yöneltilen mobil internet kullanıcılarının büyük kısmının (yüzde 37) aylık olarak 3-5 GB'lık mobil internet paketi kullandığı görüldü. Bu paketlerin yeterliliği sorgulandığında, paketinin ay sonuna kadar yettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 37, “Nadiren yetmiyor” yanıtını verenlerin oranı yüzde 39) oldu. “Mobil erişim için yedek internet paketi alıyor musunuz?” 
sorusuna verilen cevaplar, ek paket kullanımının yaygın olmadığını gözler önüne serdi. “Sık sık alıyorum” yanıtını kullanıcıların sadece yüzde 12'si verirken, 


o? 


fikrimühim 


yüzde 45'i “Nadiren alıyorum”, yüzde 43'ü “Hayır almıyorum?” şeklinde cevap verdi. Mobil erişim için kullandığı internet paketi hakkında olumlu düşünceye sahip abone sayısının da yüksek olduğu tespit edildi. 
Paketinden “Çok memnun” olanların oranı yüzde 19, “Memnun” olanların oranı yüzde 55 oldu. 


Katılımcılar arasında 4.5G kullananların oranı yüzde 
71 olarak saptandı. “Bir gün 
içinde mobil cihazınızdan bağlanarak internette ne kadar zaman geçiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 37'si “ortalama 1-3 saat”, yüzde 29'u “ortalama 4-6 saat” ve yüzde 1vi “orta- 


lama 7-9 saat” yanıtını verdi. 


Eğlence ve zaman geçirme amacıyla mobil internette en çok ne yapıyorsunuz? (4) 


Sosyal medya platformlarına 
giriyorum 46 


Arkadaşlarımla haberleşiyorum 
14 


Merak alanlarıma giren internet 
sitelerinde dolaşıyorum 12 


Mobil uygulamaları kullanıyorum 
10 


Dizi, film, video vb. içerik yayınlayan mecralarda vakit 
geçiriyorum 9 


Mobilden internette 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Mobilde en çok seyredilen online TV (4) 


Puhu TV 19 


belN CONNECT 9 


Netflix 9 


Tivibu 6 


Blu TV 3 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


